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Telefonische bereikbaarheid Sint Sebastianuskerk 

Nood/direct contact: A. Lammes – van der Lee 020 – 436 1805 
     b.g.g.     06 – 4381 1891 
Beheer en Onderhoud: G. Spil     020 – 436 1960 
Financiën:   R. Riool     020 – 436 1829 
Kerkhofbeheer:  Th. Oudhuis    020 – 436 1909 
Pastorale team:  Pastor H. Bak    06 – 3642 9115 

Kapelaan M. Agius   06 – 3721 9218 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Data onder de aandacht 

25 februari Concert Jeroen Bik en Chiel de Zeeuw (15.00 uur) 
3 maart  Viering in Monnickendam 
17 maart  Gregoriaanse vespers (16.30 uur)    
 

Zaterdagopenstelling 

De kerk is wekelijks geopend van 11.00 tot 12.30 uur. 
U kunt een kaarsje opsteken, even zitten, bidden, stil zijn en/of een kopje 
koffie drinken. Iedereen is van harte welkom!  
Ook uw donaties voor de voedselbank kunt u tijdens de openstelling 
afgeven.   
          Graag tot ziens! 
 

(Mee)rijden 

Op zondag 3 maart is er geen viering in onze kerk, maar vindt er een 
gezamenlijke eucharistieviering plaats in Monnickendam. Wilt u voor deze 
of voor een van de navolgende vieringen (mee)rijden? Neem dan contact 
op met Cor van der Weijden via telefoonnummer 06-43517604. 
 
   

Het volgende ’t Schakeltje verschijnt vlak voor Pasen en wel op  
27 maart 2024. 

 
Kopij vóór 15 maart e-mailen naar redactieschakeltje@gmail.com 
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Beste parochianen 

 
Als we spreken over het Rijk van God dan bedoelen we een Rijk van 
liefde en vrede, en terecht, want dat is het ook. Maar dat Rijk komt er niet 
vanzelf. Jezus leert ons, dat als we dat Rijk willen, dat we er dan ook echt 
voor moeten gaan. En dan niet als het ons uitkomt, nee, kiezen voor dat 
Rijk betekent alles geven wat je hebt. Alleen zo krijgen wij een waardevol 
leven.  
 
Maar wat is dat, een waardevol leven? Steeds meer mensen, jong en 
oud, lijden aan depressies. Op de vraag wat werkelijk van waarde is, 
hebben ze blijkbaar geen antwoord meer. Sommigen denken dat een 
waardevol leven bestaat uit één groot feest. Maar het leven is niet altijd 
een feest. Het brengt ook verlies, teleurstelling of mislukking met zich 
mee. En als je dat niet onder ogen wil zien, ja, dan loop je het risico 
teleurgesteld te worden. Er zijn ook mensen die denken dat een 
waardevol leven bestaat uit succesvol zakendoen, geld verdienen en 
carrière maken. Toch is het maar de vraag of veel bezit gelukkig maakt, 
of juist ongelukkig door hebzucht of de angst al dat bezit te verliezen. 
Dus blijft de vraag wat is een zinvol leven?  
 
Bij moeilijke vragen, verzuchten we soms: wat is wijsheid? En natuurlijk is 
wijsheid op de eerste plaats gewoon je gezonde verstand gebruiken. 
Door vallen en opstaan hebben we immers levenservaring opgebouwd. 
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Of misschien is er iemand in de buurt die wijs en verstandig is waarop we 
kunnen terugvallen. Jezus spreekt echter over een wijsheid van een veel 
grotere waarde. Dat is, vanuit het onweerlegbare besef dat God van ons 
houdt, antwoord geven op die liefde, door in alles wat wij doen, Christus 
aan het licht te laten komen. Over een zinvol leven gesproken. We zullen 
niet beoordeeld worden naar onze rijkdom, onze macht of onze 
prestaties, maar naar onze rechtvaardigheid, onze eerlijkheid.  
 
En wat is dan wijsheid? Misschien elke dag tegen jezelf zeggen: ik wil 
vandaag alleen het goede doen en het kwaad vermijden. Gewoon dicht 
bij God blijven, die ons zijn wijsheid heeft gegeven in de tien woorden, die 
het mogelijk maken ons leven een goede en zinvolle richting te geven.  
 
Daartoe zijn we niet alleen geroepen, maar God heeft ons daar zelfs voor 
uitgekozen, om barmhartig te zijn zoals God barmhartig is. En als God 
ons uitkiest, wie zijn wij dan om te zeggen: nu even niet Heer. Als wij tot 
het besef komen, hoe veel God van ons houdt, hoeveel Hij ons vertrouwt, 
is dat misschien wel de beste remedie tegen welke somberheid dan ook.  
 
Misschien dat de vastentijd, de tijd van ontzegging, ons dichter bij onszelf 
en dichter bij God kan brengen. En niet alleen door ontzegging, maar ook 
door bijvoorbeeld dagelijks een stilte tijd in acht nemen of ons meer in 
ons gebed te verdiepen of wat vaker uit de Bijbel te lezen. Zo kunnen we 
op vele verschillende manieren deze vastentijd een persoonlijke invulling 
geven ten einde deze tijd niet als zwaar of moeilijk te ervaren, maar juist 
als waardevol.  
 
Laten wij in ons gebed vragen om te kunnen leven vanuit die wijsheid. 
Laten wij de goede God vragen ons hierbij te sterken en te inspireren 
door Zijn heilige Geest.  
 
Ik wens u allen een goede en zinvolle veertigdagentijd toe. 

 
Pastor Henk Bak 
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Financiën 

 
Advent actie 2023 
In het laatste Schakeltje van 2023 deden wij een oproep voor de Advent 
actie. Op de derde zondag van de advent werd gecollecteerd en er kon 
geld worden overgemaakt naar de rekening van de kerk. De opbrengst 
van deze collecte kwam geheel ten goede aan het project van de 84-
jarige Volendamse pater Dick Zwarthoed voor straatjongeren in Congo. 
De collecte en de bankopbrengst bedroegen tezamen € 132,70. De 
locatieraad heeft dit bedrag verdubbeld, zodat een bedrag ter grootte van 
€ 265,40 is overgemaakt aan pater Zwarthoed. 
Dank aan alle gulle gevers! 
 
Schakeltjesactie 
Ook werd in ditzelfde Schakeltje een oproep gedaan voor een vrijwillige 
bijdrage om dit mooie parochieblad in stand te kunnen houden. Deze 
actie heeft € 612,50 opgeleverd. 
Ook hier een grote dank aan alle gulle gevers!  
 
Actie Kerkbalans 
Inmiddels ligt de actie Kerkbalans achter ons. De vrijwilligers hebben de 
enveloppen bij u afgegeven en weer opgehaald. Bij het ter perse gaan 
van dit Schakeltje waren de toezeggingen voor 2024 nog niet bekend. 
Wel had ik u eerder beloofd een terugkoppeling te geven van de actie 
Kerkbalans over 2023. De toezegging bedroeg € 15.959,24. Met elkaar 
heeft u over 2023 een bedrag ter grootte van € 16.209,92 overgemaakt. 
De locatieraad dankt u hiervoor hartelijk! 
 
Overeenkomst 
Graag maak ik u erop attent dat u met de parochie een overeenkomst 
kunt aangaan, waarbij u uw gift voor de actie Kerkbalans voor de volle 
100% van de belasting kunt aftrekken. Meer informatie vindt u op de site 
van de belastingdienst onder het kopje “periodieke gift in geld” of bij 
ondergetekende. 
 

René Riool, locatiepenningmeester. 
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Sagrada Família 

Het kan je opeens overkomen. Je staat te midden van toeristen, ietwat 
schaapachtig allemaal naar hetzelfde te kijken, aangeprezen in de 
reisgids. En dan, als door de bliksem getroffen, word je geraakt. De 
mensen om je heen verdwijnen als in een mist; het is nu alleen jij en de 
kunstenaar. Dat overkwam me met Antoni Gaudi, de beroemde architect 
van de Sagrada Família, de Heilige Familie, in Barcelona. 
 
De reusachtige torens, twaalf apostelen en vier evangelisten, zijn elk 
even hoog als de Hilversumse Vituskerk en één toren wordt maar liefst 
honderdzeventig meter hoog, nog veel hoger dan de Domtoren. De 
geboortegrot tegen de gevel van deze kathedraal toont de Heilige 
Familie, alles van een indrukwekkende en zelfs bizarre schoonheid. Ik 
had al van Gaudi gehoord: hoe hij uiterst sober leefde en elke ochtend, 
na de heilige Antonius gegroet te hebben, naar de vroegmis ging en 

vervolgens naar de 
bouwplaats, tientallen jaren 
lang. Een geniale architect 
die constructies ontwierp die 
tegenwoordig alleen met 
computer kunnen worden 
berekend. De reusachtige 
boogconstructies berekende 
hij aan de hand van kettingen 
waaraan hij gewichten hing. 
Dan draaide hij ze 
honderdtachtig graden om en 
had de boogvorm en wist 
welk gewicht ze konden 

dragen.  
 
Ik voelde met een geniaal en heilige kunstenaar van doen te hebben. Zijn 
Sagrada is een explosie van levensvreugde. Gaudi liet zich inspireren 
door Gods natuur: bomen als zuilen, dieren en druipsteengrotformaties. 
De kolossale omvang en toch nog Unvollendet maakten diepe indruk. 
Maar ik werd pas echt getroffen door de torens waarop Gaudi allerhande 
fruit had gebeeldhouwd. Samen met de gaven van de Drie Koningen: 
goud, wierook en mirre, voor de Heilige Familie, zo brengt deze kerk ook 
het kostbaarste, dat de natuur te bieden heeft tot Maria, Jozef en Jezus. 
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Het is een offerande aan God, die de oneindige variatie aan kleuren en 
geuren van de natuur aan de mensheid schenkt. Vruchten van de aarde: 
sinaasappels, druiven, bananen en kiwi's, het is een Dankdag voor het 
Gewas in steen. Zo heeft Gaudi zijn kerk ook bedoeld: een liturgie als 
exuberante lofzang aan God, die zijn vreugdevolle mysterie onthult door 
een bonte werveling van kleuren en vormen in de natuur. 
 
Marcel Poorthuis (emeritus-hoogleraar aan de Faculteit Katholieke Theologie van 

Tilburg University). 
 

 

Gregoriaanse vespers  

 
Op zondag 17 maart verzorgen de vrouwen van de Schola Cantorum 
Purmerend de Gregoriaanse Vespers in de Sint Sebastianuskerk. Het is 
de eerste keer dat deze gregoriaanse schola te gast zal zijn in onze kerk. 
 
De vespers maken deel uit van het eeuwenoude getijdengebed en 
worden geheel in het Latijn gebeden. Vaste onderdelen zijn het 
openingsgebed, de hymne, psalmen, antifonen, een lezing en de 
gebeden. Het hoogtepunt is het Magnificat, waarbij wierook wordt 
ontbrand. De duur van de vespers is een half uur. 
 
Voor wie houdt van de verstilling van het Gregoriaans is dit een mooi 
moment van bezinning ter voorbereiding op Pasen. De aanvang is 16.30 
uur en na afloop wordt er een collecte gehouden. 
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Bedevaart naar Lourdes 

 
In 1844 was het aan de voet van de Pyreneeën gelegen Lourdes een 
onbetekenend plaatsje. Lourdes bestond toen uit een paar pleinen, wat 
smalle steegjes en straatjes met op een rots een versterkt kasteel. De 
rivier Gave du Pau stroomt buiten het dorp en het water van die rivier 
werd toen gebruikt om de molens aan te drijven. De mensen verdienden 
er de kost met het ontginnen van marmer- en leisteengroeven en met 
landbouw. 

 
Bernadette Soubirous, dochter van een arme molenaar, werd op 7 januari 
1844 geboren in een van die molens, de ‘moulin de Boly’. Door haar 
zwakke gezondheid, ze leed vanaf haar zesde jaar aan astma en 
tuberculose en de armoede thuis, ging ze maar weinig naar school. De 
mensen vonden Bernadette vriendelijk en behulpzaam en ze was zeker 
niet dom. Ze was niet overdreven vroom en niets wees erop dat er ooit 
iets bijzonders in haar leven zou gebeuren. Tot die dag van de eerste 
verschijning. Een dag die niet alleen het leven van haar en haar ouders, 
maar van heel Lourdes grondig zou veranderen. 

  

 
 
Op 11 februari 1858 kreeg Bernadette, zij was toen veertien, een 
verschijning van een ‘mooie dame, geheel in het wit gekleed met een 
blauwe ceintuur en op beide voeten een gele roos’. Die verschijningen 
herhaalden zich en eindelijk, bij de zestiende verschijning op 25 maart 
1858, kreeg Bernadette antwoord op haar vraag wie de dame was: ‘de 
Onbevlekte Ontvangenis’. Op de avond van 16 juli 1858 verscheen de 
heilige Maagd voor de achttiende en laatste maal.  
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Sindsdien gaan jaarlijks mensen uit vele landen van de wereld op 
bedevaart naar Lourdes. Ze komen naar het heiligdom van Onze-Lieve-
Vrouw van Lourdes om er te bidden en voor het bronwater van de grot 
waaraan heilzame kwaliteiten toegedicht worden. En naast dat Lourdes 
een katholieke bedevaartplaats is, is het ook nog eens een prachtige stad 
om te zien.  
 
Het idee is nu ontstaan om dit jaar weer een reis naar Lourdes te 
organiseren. Evenals voorgaande keren hebben we Henk van Bavel 
gevraagd of hij deze reis wil voorbereiden en bij voldoende deelname wil 
organiseren. Dan weten we in ieder geval dat dit in goede handen is. 
Gedacht wordt aan eind september begin oktober en er is, vanwege de 
kosten die rond de € 800,00 per persoon liggen, een minimale deelname 
van 35 personen. Mocht u voor deze reis interesse hebben, kunt u zich 
nu al vast aanmelden, onder voorbehoud van voldoende deelname. Voor 
aanmelding graag een van volgende email adressen gebruiken: 
rhvanbavelbakker@ziggo.nl of nicolaas.antonius@gmail.com. 

 
Pastor Henk Bak. 
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Vieringenrooster  

Iedere woensdag is er een eucharistieviering o.l.v. kapelaan M. Agius.  
(Op 6 maart o.l.v. kapelaan M. Momot). De aanvangstijd is 9.30 uur. 
 

Datum en 
tijdstip 

Viering Voorganger Lector Collectanten 

Zondag 

25 februari 

10.00 uur 

Eucharistieviering 

 

Kapelaan 
M. Agius 

S. Spil G. Spil 

T. Helsloot  

Zondag 

3 maart 

Viering in 
Monnickendam 

   

Zondag 

10 maart 

10.00 uur 

Eucharistieviering 

Sebastianuskoor 

Kapelaan 
G. Rizzo 

C. v.d. 
Weijden 

R-J van Diepen 

J. Droog 

Zondag 

17 maart 

10.00 uur 

Eucharistieviering Kapelaan 
M. Agius 

R. Spil B. Roeleveld 

C. v.d. Weijden 

Zondag 

24 maart 

10.00 uur 

Eucharistieviering 

Palmzondag 

Sebastianuskoor 

Pastoor 
D. Deraeve 

A. Walter-
Spil 

D. Rossenaar 

A. v.d. Velden 

Donderdag 

28 maart 

19.00 uur 

Eucharistieviering 

Witte donderdag 

Sebastianuskoor 

Pastor 
R. Hoogenboom 

R. Dekker-
Pronk 

S. Bruinsma 

D. Snoek 

Vrijdag  

29 maart 

14.30 uur 

Eucharistieviering 

Goede vrijdag 

Kapelaan 
K. Mikloško 

  

Zaterdag 

30 maart 

19.30 uur 

Eucharistieviering 

Paaswake 

Sebastianuskoor 

Pastor             
R. Hoogenboom 
& diaken         
Th. v.d. Woude 

S. Spil G. Spil 

T. Helsloot 

Zondag 

31 maart 

10.00 uur 

Eucharistieviering 

Pasen 

Sebastianuskoor 

Pastor 
R. Hoogenboom 

C. v.d. 
Weijden 

R-J van Diepen 

J. Droog 
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Vieringen in onze zusterkerken  

Datum en tijdstip Kerk Monnickendam Kerk Edam 

Zondag 25 februari 

10.00 uur 

Pastor H. Bak 

 

Pastoor D. Deraeve 

Zondag 3 maart 

10.00 uur 

Kapelaan M. Agius Viering in Monnickendam 

Zondag 10 maart 

10.00 uur 

Pastor H. Bak 

 

Kapelaan M. Agius 

Zondag 17 maart 

10.00 uur 

Kapelaan K. Mikloško Pastor H. Bak 

 

Zondag 24 maart 

10.00 uur 

Pastor H. Bak 

 

Kapelaan M. Agius 

 

Korenfestival ‘De koren van Paul’ 

Zoals u wellicht weet, dirigeer ik een aantal koren. Er ontstond in een 
gesprek tussen enkele leden van Odysseus en Van Onbesproken Gedrag 
een plan om al die koren eens bij elkaar te laten komen. Na enig overleg 
met het bestuur van Odysseus leek ons de Sebastianuskerk een mooie 
ruimte om dit te laten plaatsvinden. We waren dan ook heel blij, dat de 
kerk hiervoor ter beschikking werd gesteld! 
Het werd een hele organisatie, maar uiteindelijk lukte het: op 29 oktober 
vond het Korenfestival ‘De koren van Paul’ plaats. 
De koren waren elkaars publiek, en de kerk zat vol met de leden van 
Zangkoor Odysseus uit Landsmeer, Rose en Rouge uit Baarn, en uit 
Amsterdam: Van Onbesproken Gedrag, het Nederlied Kleinkunstkoor en 
Het Zeedijkkoor. En ons eigen Sebastianuskoor was er natuurlijk ook bij. 
Wat heeft iedereen genoten, en ook ikzelf! Al die verschillende stijlen en 
presentaties, het was een feest. Ik vond het ook leuk om de mensen te 
verrassen met een paar liederen en met onverwachte orgelbegeleidingen 
(wat doet-ie nu?). 
De samenwerking met de dames van de koffie en de drankjes, en met de 
koster, en de organisatie eromheen verliep heel prettig, waarvoor ik 
iedereen wil bedanken. 
Wie weet kunnen we dit nog eens herhalen in de toekomst. 

Paul Tijink 
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Parochiële Caritas Instelling (PCI) 

 
Hierbij een kort overzicht van de algemene doelstelling en activiteiten van 
de PCI. Van oorsprong is de PCI ontstaan uit het Armenbestuur van de 
kerk nadat gemeentelijke en andere instanties hulp zijn gaan bieden op 
financieel en materieel gebied. Wanneer deze instanties geen hulp 
kunnen bieden zou de PCI kortdurende hulp kunnen verlenen. Gelukkig 
komt dit in onze parochie weinig of niet voor of is de drempel misschien te 
hoog om met de PCI contact op te nemen? 
 
De PCI St. Sebastianus heeft o.a. al jarenlang een bezoekersgroep die, 
indien gewenst, 80-plussers en ook zieken bezoeken.  
Samen met de NH-kerk organiseren wij voedselinzameling voor de 
Voedselbank in Purmerend. Ook verzorgingsproducten zijn welkom. 
Achter in de kerk kunt u uw bijdrage afgeven, ook tijdens de openingstijd 
op zaterdag. 
Dankzij donaties van de PCI-H. Franciscus (Edam, Monnickendam en 
Ilpendam) kunnen wij een aantal goede doelen en instellingen 
ondersteunen waaronder een voedselproject voor schoolkinderen in 
Gambia, waar momenteel grote armoede heerst.  
In de regio ondersteunen wij o.a. de Kerstpakketten actie, Voedselbank 
en lokaal bezoeken wij met Kerstmis de ca. 35 80-plussers, waar wij een 
attentie bezorgen. 
Ook de actie voor onze dorpswinkel werd bedacht, evenals Sams 
kledingactie, het KVG, de Stichting 55+ en andere.  
 
Om de continuïteit van de PCI te waarborgen zijn wij op zoek naar 
personen die ons team kunnen versterken. Sla niet de deur dicht als u 
hier om wordt gevraagd, maar stel u ook beschikbaar om onze 
gemeenschap levendig te houden. Dus als u één of twee uurtjes per 
maand de tijd kunt nemen om een ouder of ziek medemens te bezoeken, 
stel u dan beschikbaar. Deze vorm van vrijwilligerswerk geeft veel 
voldoening en onze medemensen zijn er dankbaar voor. Daar staat 
Caritas ook voor! 
Als u ons team en/of bezoekersgroep wilt versterken kunt u contact 
opnemen met onze voorzitter Gré van der Velden: tel 020-4361433, 
email: veldengvd@planet.nl. 
 
Piet Kramer, namens de PCI-St. Sebastianus. 
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Persoonlijke update 

 
Aangezien ik vanuit de parochie veel medeleven ervaar met betrekking 
tot de ziekte van Parkinson, wil ik u even bijpraten. In de maand mei van 
vorig jaar heb ik een gesprek gehad in het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC) om te kunnen beoordelen of ik in aanmerking zou 
kunnen komen voor een Deep Brain Stimulator (DBS) ook wel 
hersenstimulator genoemd. Deze beoordeling was positief en heeft als 
gevolg dat ik op 27 en 28 februari voor een tweedaags scanonderzoek 
ben uitgenodigd, weer in het LUMC, waarbij nu zal worden onderzocht, 
onder andere door een ECG en een MRI, of ik kan worden aangemeld 
voor de operatie waarbij er een DBS zal worden geplaatst.  
Dit krijg ik te horen tijdens het eindgesprek op 21 maart, ook weer in het 
LUMC. Wordt vervolgd.  
 

Pastor Henk Bak 
 

2024 Het Jaar van Gebed 
 

In voorbereiding op het Heilig Jaar 2025 heeft Paus Franciscus op 
28 januari wereldwijd het jaar van gebed uitgeroepen. De Paus vraagt 
door intensief gebed ons voor te bereiden op het Heilig Jaar.  
 
Het Heilig Jaar wordt elke 25 jaar gevierd en in 2025 zal de Heilige Deur 
worden geopend en miljoenen pelgrims zullen naar Rome komen om 
getuigen te zijn van de geestelijke gebeurtenis.  
 
Bidden verheft de ziel op een eenvoudige manier tot God. Bidden zorgt er 
voor dat wij met God in gesprek gaan en een vriendschap opbouwen. 
Wellicht hoort u er in de loop van het jaar meer over. 
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Misintenties 

25 febr.  Gerard en Bart Kunst en zijn vrienden 
   Paula Walta 
   Angela Roovers-van der Lee 
   Ber en Vronie Dekker 
 
3 maart  Jaap Hinke en To Hinke-Tessel 
   Jan Lambalk 
 
10 maart  Ton Knijn en overleden familie 
   Theo de Jong en overleden familie 
   Familie van der Weijden-de Jong 
   Angela Roovers-van der Lee 
 
17 maart  Gerard Kramer 
 
24 maart  Paula Walta 
   Henk van Wijnbergen 
 
31 maart  Theo Klaver en Bep Klaver-Duin 
   Familie van der Weijden-de Jong 
   Arie Roeleveld 
   Angela Roovers-van der Lee 
   Jaap de Groot 
 

Uit het zicht, in het zicht: misdienaars 
 

Deze keer in de rubriek ‘Uit het zicht, in het zicht’ een interview met onze 
misdienaars! Vier van de zes kwamen naar het Anker om te vertellen 
over hoe ze het misdienen ervaren: Claudia (14), Isabelle (8), Julia (11), 
Xalua (12). Penélope en Simone konden er helaas niet bij zijn.  
 
Hoe lang zijn jullie al misdienaar?  
Claudia: ‘8 jaar.’ 
Xalua: ‘5 jaar.’ 
Julia: ‘2 tot 3 jaar.’ 
Isabelle: ‘1 jaar.’ 
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Menna voegt toe: ‘Kinderen starten vanaf ongeveer groep 3 of 4, in 
principe na de eerste communie.’  
 
Hoe kwam dat zo, zijn jullie gevraagd?  
Claudia: ‘M’n ouders vroegen of ik misdienaar wilde worden. Iedereen in 
de familie heeft dat gedaan.’  
Xalua: ‘Ja, mijn moeder zei ook dat iedereen in de familie dat heeft 
gedaan en vroeg of ik dat ook wilde doen.’ 
 
En wat vinden jullie ervan?  
Achter elkaar: ‘Leuk.’ ‘Leuk.’ ‘Leuk.’ ‘Best wel leuk.’ 
 
En wat is er dan zo leuk?  
‘Kaarsen lopen.’  ‘Je mag steeds meer doen.’  
‘Iets voor de kerk doen.’  
‘De vredeswens, dat gaan we vanaf nu weer doen.’ 
 
Van wie hebben jullie het misdienen geleerd?  
In koor: ‘Van Menna!’ ‘En van mijn moeder ook wel veel.’  
‘Onze moeder ook, zij is ook misdienaar geweest.’ 
 
Wat leer je dan? 
‘Alles. Woorden die je niet snapt.’ 
Menna vult aan: ‘Sommigen heb ik een jaar lang catechese gegeven. We 
deden een speurtocht door de kerk om van alles te leren.’ 
‘We leren ook door elkaar na te doen. We zijn tijdens (bijna) alle soorten 
vieringen al misdienaar geweest.’ 
 
Wat denk je dat je zelf leert van misdienen? 
‘Concentreren.’ ‘Luisteren.’  
‘Het verhaal kennen. Weten wat er is gebeurd.’  
‘Moeilijke woorden die je niet op school leert: gebed, sacristie, 
credenstafel.’ 
 
Wat vinden kinderen om jullie heen ervan? 
‘Vriendinnen vragen weleens: wat ga je doen? Dan zeg ik dat ik ga 
helpen in de kerk. Dat snappen ze niet echt.’ 
‘Er is ook weleens een vriendin meegegaan met haar hele familie.’ 
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‘Ik heb vriendinnen met allerlei verschillende geloven. Het gaat erom dat 
we elkaar respecteren.’ 
 
Zou je het aanraden aan andere kinderen? 
‘Ja, want we zijn met weinig. En omdat het gewoon leuk is. Ze mogen 
gewoon een keertje komen meekijken.’ 
 
Ik zie jullie soms oefenen. Vinden jullie het weleens spannend? 
‘Nu niet meer. Met Pasen mogen we heel veel doen, dat is leuk.’  
 
Is Menna streng? 
‘Nee, soms is het wel nodig. Duidelijkheid is fijn.’ 
 
Gaat er weleens iets mis? 
‘Ja, er gaat genoeg mis. Menna heeft ons geleerd: gewoon doorgaan. 
Bijvoorbeeld als je verkeerd belt of als je moet lachen.’ 
 
Stel je mocht iets veranderen in de kerk, wat is dat dan?  
‘Meer muziek.’  ‘Verstaanbare liederen.’ 
‘Onze taken in het boekje.’ 
 
Wat vinden jullie ervan dat er verschillende voorgangers zijn? 
‘Ik vind het fijn.’ ‘Mij maakt het niets uit.’  
‘Ik vind het chaotisch.’  ‘Mij maakt het ook niets uit.’ 
 
Wat is er voor ons uit het zicht?  
‘Het begin, voor de mis. Dan halen we een kaarsje uit de Mariakapel en 
daarmee steken we de lantaarns aan. Samen met de voorganger bidden 
wij een gebedje, de bel gaat en wij gaan aan de viering beginnen.’ 
 
Als je 1 woord zou zeggen over misdienaar zijn, wat is dat dan?  
‘Kerk.’  ‘Gezellig.’  
‘Leuk.’  ‘Mooi.’ 
 
Dank jullie wel Claudia, Isabelle, Julia en Xalua, en ook Penélope en 
Simone, we zijn heel blij met jullie. We hopen dat jullie er nog lang 
mee doorgaan! 
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Activiteiten 2024 

Afgelopen periode is er in Ilpendam een boekje huis-aan-huis verspreid 
met de activiteiten die we dit jaar in onze kerk organiseren. We hebben er 
een gevarieerd programma van gemaakt en hopen u bij één of meer van 
de activiteiten te mogen begroeten! 
Op zondag 25 februari om 15.00 uur starten we met een concert van 
Jeroen Bik, tenor en Chiel de Zeeuw, piano. Voor de concerten kunt u 
kaarten kopen à € 5,- op de volgende locaties: 

• In de kerk op zaterdagochtend van 11.00 tot 12.30 uur. 

• Anne & co, Dorpsstraat 8, Ilpendam. 

Extra boekjes liggen achter in de kerk. Neemt u deze gerust mee voor 
familie en vrienden buiten Ilpendam. De informatie staat ook op de 
website: www.hsebastianus.nl en op facebook: Sebastianuskerk 
Ilpendam. 
 

Het organiserend comité, 

Afra, Anja, Jan, Marloes, Maud, Menna, René, Riet, Rina, Tiny & Wim 

Bijeenkomst KVG 

Woensdag 10 januari begon even vreemd voor ons KVG. We kregen te 
horen dat er geen water zou zijn in het Dorpshuis vanwege reparaties 
elders in het dorp. En u snapt, met een aantal oudere dames is water 
(wc) echt wel een noodzaak. In allerijl werd her en der koffie en thee 
gezet en de dames zouden bij de deur te horen krijgen dat er geen 
toiletbezoek mogelijk was. Dan konden ze kiezen: terug naar huis of 
blijven. Gelukkig waren alle voorzorgsmaatregelen overbodig. Om 13.30 
uur stroomde er weer water uit de kraan. De middag kon gewoon 
doorgaan. We keken naar een video van de operette Het Medaillon, in 
2015 opgevoerd door P en O. De operette was speciaal geschreven voor 
de vereniging door één van de leden en op muziek gezet door hun 
dirigent. Ondanks de wat haperende kwaliteit van de video hebben we 
genoten van de zang en het spel. Iedereen zat geboeid te luisteren en te 
kijken. 
De volgende bijeenkomst is 14 februari. Dhr. Peter van Breemen komt 
dan vertellen over het boek; Vader onbekend, dat hij geschreven heeft. 
De zoektocht van Peter naar zijn vader is in "DNA onbekend" op tv 
geweest, maar hij was ook te gast in de Late Night Show van Umberto 
Tan en bij Omroep Max. 
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Reactie Nederlandse bisschoppen naar aanleiding van 
Fiducia supplicans 

 
De verklaring van het Dicasterie voor de Geloofsleer Fiducia supplicans 
van 18 december jongstleden, heeft het belang van begeleiding in de 
Kerk benadrukt van personen die in een homoseksuele relatie leven en 
van gescheiden personen die opnieuw een getrouwd leven leiden. Omdat 
onze Kerk een verwelkomende Kerk is, onderstrepen de Nederlandse 
bisschoppen, met paus Franciscus, het pastorale belang van nabijheid en 
begeleiding. 
 
De bisschoppenconferentie stelt vast dat het Dicasterie voor de 
Geloofsleer in zijn verklaring Fiducia supplicans overeenkomstig de 
Heilige Schrift en de Traditie van de Kerk vasthoudt dat een huwelijk 
alleen mogelijk is tussen man en vrouw en onontbindbaar is en dat 
irreguliere verhoudingen van welke aard ook op intrinsieke morele 
bezwaren stuiten. 
 
De Nederlandse bisschoppen wensen niemand de steun en kracht van 
God te onthouden. Het is mogelijk een gebed uit te spreken over 
afzonderlijke gelovigen die in een irreguliere verhouding leven. Wat men 
in het gebed vraagt en op welke wijze men bidt, zijn daarbij van belang. 
Bij iemand die in een irreguliere of homoseksuele relatie leeft, kan de 
gewijde ambtsdrager buiten het kader van een huwelijksviering of een 
gebedsviering een eenvoudig gebed uitspreken. In dit gebed kan God 
onder aanroeping van zijn Geest om kracht en bijstand worden gevraagd, 
opdat hij/zij Gods wil met zijn/haar leven verstaat en verder kan groeien. 
Daarmee wordt in de gekozen bewoordingen duidelijk dat het niet om een 
inzegening of bevestiging van een irreguliere relatie gaat en wordt tevens 
verwarring vermeden met een huwelijk dat volgens de Katholieke Kerk 
alleen tussen een man en vrouw gesloten kan worden. 
 
Op deze wijze kan het gebed de kracht geven om tot God te naderen en 
te leven in overeenstemming met zijn bedoelingen met de schepping van 
man en vrouw en van het huwelijk. 
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Parochiewerkzaamheden 

Kerkwerksters 

 

Groep 2: 29 februari 2024 Mevrouw van der Weijden-Molenaar 
      Mevrouw J. Molenaar  
 
Groep 3: 21 maart 2024  Mevrouw Riool-Treur 
      Mevrouw Wals-van der Lee 
 

Kerkhofwerkers 

 

26 febr. – 1 maart   Wijnand Stoelinga en Piet Kramer 

4 maart – 8 maart   Jaap van Oostveen en Jan Oudejans 

11 maart – 15 maart  Theo Verbij en Leendert Wals 

18 maart – 22 maart  Wim Vermeulen en Jan Schouten 

25 maart – 29 maart  Hans Sopar en Nico Visser 

 

Verjaardagen van parochianen (80 jaar en ouder): 

 

13 maart 1938   De heer W.J. Ligthart 

17 maart 1939   Mevrouw C.A.M. Koopman-Potters 

20 maart 1944   De heer C.W.J. Roeleveld 

25 maart 1942   De heer J.H. Oudejans 

 

We wensen alle jarigen een fijne verjaardag toe! 
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